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Het leven is mooi!
Het is weer zover: de aanloop naar onze jaarlijkse kermis 
en schuttersfeesten is begonnen! Voor u ligt het fantas- 
tische mooie kermisboekje 2025, gevuld met informatie, 
mooie foto’s en bijzondere verhalen. Ook dit is weer 
een heel mooi exemplaar, met dank aan onze geweldige  
redactie. 

Het is vaak midden in de zomervakantie dat ik begin na te 
denken over het voorwoord. Terwijl velen genieten van de 
rust, starten voor ons als bestuur juist de voorbereidingen voor de kermis. Dit keer zat 
ik op een mooi pittoresk en zonnig terras in Frankrijk, toen mijn oog viel op de tekst: 
La vie est belle, “Het leven is mooi”. Dat is precies het gevoel toen ik terugkeek op het 
afgelopen schuttersjaar.

Het was het jaar van ons mooie koningspaar Wout en Lisa. Op zaterdag 14 september 
2024 vond hun kroning plaats, een dag die de boeken in gaat. Voor het eerst hadden 
we met Lisa een vrouwelijke kandidaat en voor het eerst stond een paar, Wout en Lisa, 
samen onder de mast. Uiteindelijk was het Wout die het laatste stuk hout naar beneden 
schoot en hadden we een nieuw koningspaar: Wout en Lisa! Toen begon het kermis-
feest, dat ze 4 dagen lang van begin tot eind energiek gevierd hebben, samen met hun 
prinsesje Pien en de fantastische troon. Van een stagedivend koningspaar tot de deftige 
balkonscene, van tonprater pa Keijzers tot een koning in berenpak; dat is de korte  
samenvatting van de vele mooie herinneringen die gemaakt zijn. Wout en Lisa hebben 
zich het hele jaar vol trots en enthousiasme gepresenteerd als ons koningspaar en ik kan 
u vertellen dat ze de concoursen die we bezocht hebben op dezelfde ‘kermis’ energieke 
wijze aangepakt hebben. Namens de ontzettend bedankt voor jullie prachtige koningsjaar. 
Geniet nog van de laatste weken van jullie heerschappij.

Een hoogtepunt was natuurlijk ook het bielemantreffen op 19 oktober 2024, in ons 
schuttersgebouw. Georganiseerd door onze eigen bielemannen, samen met een grote 
groep vrijwilligers. Wat een toporganisatie en wat een fantastisch evenement, onze 
Schutterij op zijn best. 

Een bijzondere gebeurtenis vond plaats op eerste Pinksterdag tijdens het keizerschieten. 
Voor het eerst hielden we onze schuttersviering niet in de kerk, maar in ons schutters-
gebouw. Daar presenteerden we ook onze nieuwe schutterspakken, ter opvolging van 
de oude pakken, die maar liefst 44 jaar trouwe dienst hebben bewezen. De fonkelnieuwe 
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schutterspakken voldoen helemaal aan de eisen van deze tijd en hebben onze herkenbare 
kleuren behouden. De kledingcommissie heeft hier jarenlang naar toe gewerkt en het 
resultaat is fantastisch mooi! Tijdens de komende kermis zullen ook nieuwe vlaggen in 
gebruik worden genomen, waarmee de vendeliers helemaal klaar zijn voor de toekomst 
om nog meer prijzen te pakken. 

Op zaterdag 20 september trekken we opnieuw naar de schietweide aan de Pannerdense-
weg, waar we ons nieuwe koningspaar onder de mast zullen inhuldigen. Dit is sinds jaar 
en dag al zo, al schieten we al tijden niet meer op de mast, maar op een vogel in een bak. 
Helaas moeten we realistisch zijn, het koningschieten op deze plek, hoe mooi ook, wordt 
steeds lastiger te organiseren. Dit vanwege de vergunningseisen, de eisen die bij dat natuur- 
gebied gesteld worden en alle bijkomende en stijgende kosten. Tijdens de kermisvergadering  
zullen we hier nader op in gaan, om op een verantwoorde wijze de traditie van het koning-
schieten toekomstbestendig te maken. Ik nodig u hierbij van harte uit. 

Vorig jaar meldde ik al dat we op kermiszondag 2024 voor het laatst te gast zouden zijn 
in de kerk voor een schuttersmis, omdat de kerk onze mooie nieuwe basisschool gaat 
worden. Dat bleek iets te voorbarig, maar ik kan nu met zekerheid melden dat op kermis-
zondag 2025 echt de laatste schuttersmis in de kerk zal zijn. Voor het laatst schreiden 
we onder begeleiding van de Harmonie naar binnen en voor het laatst brengen we in de 
kerktuin een vendelhulde. Daarmee sluiten we met onze Doornenburgse gemeenschap 
een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis af.  Gelovig of niet: de kerk is heel lang een 
plek geweest waar Doornenburgers samen kwamen en zich thuis voelden, een plek van 
verbondenheid. Er werd gebeden, gedoopt, getrouwd en afscheid genomen van onze 
dierbaren. Daar zijn we dankbaar voor. Namens de Schutterij wil ik iedereen bedanken 
die zich altijd heeft ingezet voor de kerk en geloofsgemeenschap. Met respect voor het 
verleden, zullen we deze traditie voortzetten in ons schuttersgebouw.

Terug op dat Franse terras met een glas wijn in de hand, dacht ik dus aan het afgelopen 
jaar. Het was weer een enerverend jaar, met een lach en een traan, maar waarin broeder-
schap trouw en dienstbaarheid altijd de boventoon voerden. De Schutterij is altijd volop 
in beweging, dat geeft me energie. Zin in de kermisdagen, weer 4 dagen feest in het 
schuttersgebouw waar ik jullie weer allemaal ga zien. Kortom, op naar weer een mooi 
schuttersjaar: La vie est belle. Het leven ís mooi! 

Ik wens u namens het hele bestuur, hele fijn kermisdagen toe! Maak er mooie dagen 
van, vol plezier en geniet vooral van het feest en van elkaar! Op een mooie kermis.  
Op de Schutterij. Op Doornenburg. Op het leven. La vie est belle.

Martijn Claassen (President)
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Kermis 2024… één groot feest, 
vol trots, traditie en gezelligheid… 
Zaterdag 14 september 2024 – de dag dat ons avontuur als koningspaar officieel begon.
Zoals de traditie wil, stonden we die ochtend met een delegatie slagwerkers bij ons 
thuis om samen de vlag te hijsen. Met een hapje en een drankje begonnen we zo 
aan vier dagen kermis die we nooit meer zullen vergeten. Dit voelde dit jaar extra 
bijzonder. Het uniform zat nog strak, het haar perfect in model, en de energie hoog. 
Vier dagen later waren de uniformen wat losser, het kapsel iets minder strak, maar 
de energie? Die bleef.

Een paar uur later vond dan eindelijk hét moment plaats: het koningsschieten. En ja, 
dat was voor ons nét een tikkeltje spannender dan voor de meeste stellen, want we 
stonden tegenover elkaar onder de mast. Het werd een duel vol knipogen, maar ook 
met echte strijdlust. En toen de vogel eindelijk viel, hadden we een nieuwe koning! 
Vanaf dat moment waren we geen tegenstanders meer, maar een echt koningspaar. 
Voor ons voelde het extra speciaal, want in 2017 stond ik ook al eens onder de mast. 
Helaas was het toen niet gelukt, maar dit jaar dus wel!

De kermisdagen waren één groot feest. 
Alles zat vol trots, traditie en gezelligheid. 
En we kunnen dit verhaal niet vertellen 
zonder onze vriendengroep DIOK te noe-
men. Jullie waren er élke dag, hebben  
álles geregeld en stonden altijd klaar.  
Of het nu ging om praktische dingen, 
zorgen dat onze glazen vol bleven, dat de 
koningin er elke dag tiptop uit zag of om  
’s morgens vroeg mij te komen feliciteren 
met mijn verjaardag. Jullie hebben ons jaar  
gemaakt! Dit was ons koningsjaar, maar 
ook zeker het koningsjaar van DIOK!

Buiten de kermisdagen om mochten we 
onze Schutterij op vele plaatsen vertegen- 
woordigen. Een van de hoogtepunten buiten 
ons dorp was de Kringdag in Nederasselt. 
Een dag vol trots, traditie, broederschap,
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muziek en die unieke sfeer die alleen een schuttersfeest kan hebben. Na de prachtige 
rondgang en alle wedstrijden, hebben we als Schutterij ook laten zien dat we de tent 
aardig op z’n kop kunnen zetten!

Maar ook in ons eigen Doornenburg werd geschiedenis geschreven. Het Bielenmannen 
Treffen was één groot feest. Overdag spierballen en strijd, ’s avonds een groot feest en 
saamhorigheid. Het was een avond waar nog lang over nagepraat wordt. Als konings-
paar zie je écht hoeveel inzet iedereen heeft, daarom willen we ook iedereen bedanken! 
Van het bestuur van de Schutterij, de Witte Ploeg, de Harmonie en van de stille krachten 
van de opbouw ploeg en niet te vergeten onze familie en vrienden.

Wij kijken met trots terug op dit jaar, waarin we mochten lachen, proosten, feesten, 
dansen, zingen en bovenal genieten!

Aan onze opvolgers willen we nog zeggen: Geniet! Dans te veel, zing te hard, en laat je
meenemen door alle tradities en gezelligheid. Voor je het weet is het voorbij!

Op naar Kermis 2025!

Koningpaar 2024 - 2025
Wout en Lisa
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 Schutterskaart en contributiebetaling
Als u uw schutterskaart altijd contant of met pin betaalde dan geldt het volgende:
•	 Voortaan moet u de schutterskaart in het schuttersgebouw ophalen als u contant wilt  
	 blijven betalen. Dit kan op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 september van  
	 19.00 uur tot 21.00 uur in het schuttersgebouw.
•	 De contributie betaalt u ter plaatse, bij voorkeur met de pinpas.
•	 Als u gebruik wilt maken van een automatische incasso, dan kunt u deze ingevuld bij  
	 ons inleveren. Deze gaat dan echter pas in op 2026. Voor het jaar 2025 moet u de  
	 schutterskaart ter plaatse betalen als u de schutterskaart op komt halen.

Heeft u de Schutterij al een machtiging gegeven om het contributiebedrag van uw 
bankrekening af te schrijven, dan geldt het volgende:
•	 Het moment in het jaar waarop het contributiebedrag van uw bankrekening wordt 
 	 afgeschreven is rond 1 juni.
•	 Bij een succesvolle incasso wordt uw schutterskaart in de periode van juni tot en met  
	 augustus thuisbezorgd of opgestuurd.
•	 Als wij uw contributiebedrag niet kunnen incasseren, dan moet u alsnog naar het  
	 schuttersgebouw komen om uw schutterskaart af te halen en te betalen. Dat kan op  
	 de hierboven genoemde momenten.

Belangrijk
•	 Geef adreswijzigingen zo snel mogelijk door, zodat uw schutterskaart niet verkeerd  
	 wordt bezorgd.
•	 Geef ook wijzigingen in uw bankrekening zo snel mogelijk door met een nieuwe  
	 machtiging (te downloaden via de website), zodat wij uw contributie correct kunnen  
	 incasseren.
•	 Bewaar de schutterskaart goed. Hierop staat nu naast het lidnummer ook een ‘code’.  
	 Met het lidnummer en de code kunt u op een later tijdstip ook inloggen op onze website  
	 om zo meer informatie te krijgen en de informatie in te zien die wij van u hebben  
	 geregistreerd.

Aanmelden nieuwe leden en verkoop entreebewijzen 
Op 16, 17 en 18 september 2025 van 19.00 uur tot 21.00 uur kunnen nieuwe leden zich in 
het schuttersgebouw aanmelden of vóór 12 september online via de website. Indien u zich 
online aanmeldt kunt u de kaart ophalen tijdens bovengenoemde tijdstippen. Op vrijdag 
19 september is er geen afhaalmoment of kaartverkoop!

Nieuwe leden (m/v) kunnen zich nu ook online aanmelden via de website van de 
Schutterij of persoonlijk tijdens de drie genoemde dagen in het schuttersgebouw.  
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Leden die zich (online) hebben aangemeld kunnen hun schutterskaart in de hierboven 
genoemde drie dagen tegen betaling (van het eerste contributiegeld en inschrijfgeld) 
en bij inlevering van een automatisch incassoformulier afhalen in het schuttersgebouw. 
Let op: voor nieuwe leden is automatische incasso van de contributie verplicht! 

Voor personen die buiten Doornenburg wonen geldt aanvullend dat zij ook een door 
vijf leden van de Schutterij ingevuld en ondertekend instemmingsformulier inleveren 
om lid te kunnen worden. Dit formulier is te vinden op www.schutterijdoornenburg.nl.

Bij uw aanmelding als schutter dient u zich te legitimeren met een geldig legitimatie-
bewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Nieuwe leden zijn bij aanmelding contributie en 
inleggeld verschuldigd. 

Leden (m/v) die voorafgaand aan de schuttersfeesten 16 jaar of ouder zijn, krijgen een 
schutterskaart en hebben daarmee met partner (m/v) toegang tot de schuttersfeesten.

Een nieuw aangemeld lid heeft de status ‘aspirant schutter’ tot na de ledenvergadering 
in het voorjaar, waarin door de leden over het aangevraagde lidmaatschap wordt beslist.

Dag- en avondkaarten
Schutters kunnen voor hun buiten dorpse familie, vrienden en kennissen van 16 jaar en 
ouder dag- en avondkaarten kopen. Dag- en avondkaarten worden alleen op vertoon 
van de schutterskaart verkocht. De schutter is steeds aansprakelijk voor hen die hij of 
zij introduceert. Als deze familieleden, vrienden en kennissen ieder jaar de schutters-
feesten komen vieren, dan kunnen zij overwegen om zelf lid te worden. Zie hierboven 
de voorwaarden voor lidmaatschap.

Contributie en prijzen 
•	 Contributie (schutters en aspirant-schutters) € 30,00 (65 plussers = € 15,00)
•	 Inleggeld € 5,00
•	 Dagkaarten € 7,50 
•	 Avondkaarten € 12,50 
Prijzen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering op zondag  
7 september 2025.  

Voor vragen over het lidmaatschap en dag- en avondkaarten kunt u zich wenden tot de 
secretaris (secretaris@schutterijdoornenburg.nl).
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Toegang tot het schuttersgebouw 
Schutters (m/v) hebben samen met één partner (m/v), die tenminste 16 jaar moet zijn, 
op vertoon van hun schutterskaart toegang tot het schuttersgebouw. 

Degene die beschikken over een geldig toegangskaart/schutterskaart zullen toegang 
tot het schuttersgebouw hebben. Hierop zal extra gecontroleerd worden. 

De Schutterij behoudt zich het recht voor om bij de entree van het schuttersgebouw 
naast een geldige toegangskaart ook om een geldig legitimatiebewijs te vragen! 

Toegangskaarten zijn alleen verkrijgbaar tijdens de kaartverkoop van 16, 17 en 18 september 
2025 van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens de kermis worden aan de kassa geen toegangs-
kaarten verkocht. 

Meer informatie over de kaartverkoop is te vinden op www.schutterijdoornenburg.nl.

Consumptiemunten
Tijdens de schuttersfeesten wordt gewerkt met consumptiemunten om de consumpties 
aan de bar en aan de obers te betalen. 

De munten zijn verkrijgbaar via de muntenautomaat die onder het verlaagde gedeelte 
in het gebouw is geplaatst. Ook wordt er gedurende de eerste uren van het feest bij de 
ingang een extra verkooppunt geopend, waar ook contante betaling mogelijk is.  

Let op: bij de muntenautomaat kan uitsluitend worden gepind! 
Te allen tijde geldt ook voor ons: Pinnen? Ja graag!

De (reeds eerder) verkochte rode Schutterij munten blijven ook geldig tijdens andere 
evenementen van de Schutterij in het schuttersgebouw, zoals bijvoorbeeld de winter-
kermis en tijdens de carnaval, tenzij anders vermeld.

Groepen die voorafgaand aan de schuttersfeesten grotere aantallen munten willen ko-
pen, kunnen hiervoor terecht in het schuttersgebouw tijdens de kaartverkoop vooraf-
gaand aan de schuttersfeesten. 

Op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 september 2025 is het schuttersgebouw 
geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur. Tijdens deze uren kunnen munten  contact of per 
PIN worden gekocht. Dit voorkomt onnodig wachten voor de muntenautomaat tijdens 
de schuttersfeesten.
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Alcoholwet
Sinds 1 juli 2021 is de Alcoholwet van toepassing. Daarin staan de regels waar 
we ons aan moeten houden:
•	 Per 1 juli 2021 zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als ze alcoholhoudende  
	 drank bij zich hebben of drinken.
•	 Het kopen van alcohol door een meerderjarig persoon voor een jongere onder  
	 de 18 jaar is strafbaar.

Een boete voor de verstrekker en/of jongere kan oplopen tot € 450,00.
Ook tijdens de schuttersfeesten wordt er door gemeenteambtenaren in het 
schuttersgebouw gecontroleerd op de naleving van de Alcoholwet!

Opgave koningskandidaten
•	 Zowel mannen als vrouwen kunnen zich kandidaat stellen voor het koningschieten.  
	 De kandidaat moet wel minimaal één jaar lid zijn van de Schutterij.
•	 De uiterste datum waarop iemand zich in een jaar kan aanmelden als koningskandidaat  
	 is 15 augustus. Aanmelding gebeurt schriftelijk bij de President van de Schutterij via  
	 het postadres Van Heekstraat 46, 6686 CB in Doornenburg of via e-mail president@ 
	 schutterijdoornenburg.nl.
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Een gezin met een gezamenlijke hobby 
De familie Peters bestaande uit Pascal en Karin met hun drie kinderen, Pim, Wieteke, 
en Lette hebben een gezamenlijk hobby, de Schutterij. Allemaal vervullen ze een 
rol binnen de Schutterij. Hieronder delen zij hun verhaal.

Pascal
Ik ben Pascal Peters en na ons koningsjaar lid geworden bij 
de bielemannen. Afgelopen jaar hebben de Doornenburgse 
Bielemannen het Bielemantreffen in Doornenburg georga-
niseerd. Vooraf is er veel geregeld en vergaderd. Toen alles 
klaar was en de dag dichterbij kwam vielen alle puzzelstukjes 
op z’n plek. Het schuttersgebouw werd omgebouwd naar een 
Bieleman-arena met 3 kooien, houtplein, eten, drinken en 
tv-schermen zodat voor het publiek de prestaties ook goed 
zichtbaar waren. Het is een groot succes gebleken, wat was 
dat gaaf om mee te maken. Tijdens concoursen is het altijd 
gezellig en de saamhorigheid staat hoog in het vaandel.

Karin
Na ons koningsjaar ‘22-’23 zijn wij als gezin lid geworden 
van de Witte Ploeg. Pascal was al jaren lid van de Schutte-
rij door de schutterskaart, en nu actief lid, in schutterspak 
bij de Schutterij. Het is een fijne groep mensen waarbij 
iedereen welkom is. De Schutterij is heel actief in het 
dorpsleven, de ene keer heel zichtbaar en de andere keer 
op de achtergrond. Het was voor mij even zoeken wat ik 
zou willen en vooral kunnen doen binnen de Schutterij. 
Het vendelen is heel mooi, maar ook zwaar. Ik heb dat 
kunnen oefenen. Het ‘lijkt zo makkelijk’. Als jij dat ook 
denkt, dan ben je welkom op een van de oefenavonden. 
Elke vrijdagavond oefent de jeugd en daarna de senioren. 
Op die avond is de bar in het kleine café geopend, deze 
avonden zijn altijd goed voor samenzijn en gezelligheid.

Tijdens de kermis in 2023 wist ik het. Dat kanon, is echt heel gaaf. Al snel werd duidelijk dat 
het bestuur open stond om mij kannonier te laten worden. Dat is niet zomaar geregeld. 
Europeese wapenpas en vergunningen regelen bij justitie, VOG, lid KNTS, pasfoto’s, 
oordoppen en als alle stempels gezet zijn kan er geschoten worden. Met begeleiding van 
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Geert Otters en Gerico de Vries, zorgen wij ervoor dat er zo vaak als mogelijk geschoten 
wordt bij officiële gelegenheden met het kanon; een Stangassinger Handböller, gemaakt 
in Oostenrijk. De oorsprong van de saluutschoten heeft een lange (militaire) geschiedenis. 
Het is een eeuwenoude traditie.

Tijdens het Koningschieten op de wei en het Keizer- en jeugdkoningschieten zal ik 
assisteren. Het is heel bijzonder om met ons gezin een gezamenlijke hobby te hebben. 
Het geeft vooral een gevoel van saamhorigheid en de gezelligheid staat voorop. Het is 
echt Trouw, Dienstbaarheid en Broederschap. Tot ziens bij een van de vele activiteiten 
van onze prachtige Schutterij.

Pim
Ik ben lid geworden van de Bielemannen bij de Schutterij. 
Mijn vader (Pascal) is ook bieleman. De concoursen zijn 
leuk, er is altijd een goeie sfeer en de wedstrijden zijn com-
petitief en sportief. We oefenen soms bij Joris op zondag-
morgen. Eerst mocht ik bij de jeugd hakken en nu ik 16 ben 
zit ik bij de jongvolwassenen. Om met je hele gezin lid te 
zijn van de Schutterij is vaak wel makkelijk (ze houden de 
agenda bij en je hoeft dan zelf niet zoveel geld te besteden).

Wieteke
Hoi, Mijn naam is Wieteke Peters, ik ben 14 jaar. Ik ben vendelier bij De Schutterij  
Gijsbrecht van Aemstel van Doornenburg en Honderdmorgen. Hoe ben ik daar nou  
terecht gekomen? Mijn ouders (Pascal en Karin Peters) houden wel van een feestje en al  
helemaal van de Doornenburgse kermis. Wij zijn ook van kleins af aan mee geweest 
het schuttersgebouw in. Ik vond het altijd al mooi om de Schutterij met de Harmonie het 
schuttersgebouw zien in te lopen. En het vendelen vond ik ook echt leuk en mooi om te 
zien.

Bij de kermis van 2022 kregen we op de basisschool een soort cursus vendelen en ik 
vond dat superleuk om te doen en sinds dat jaar konden ook vrouwen lid worden, dus 
toen ben ik een paar keer wezen kijken en oefenen. Ik vond dat zo leuk dat ik lid ben  
geworden. En met Sinterklaas had ik al mijn 1e keer vendelen voor publiek. In de tussen-
tijd dat ik lid ben geworden is niet veel later mijn oudere broer Pim ook lid geworden, 
hij is bieleman geworden. Nadat mijn ouders koningspaar waren vonden ze het zo leuk 
bij de Schutterij dat ze erbij zijn gebleven en lid zijn geworden. Mijn vader werd bieleman 
en mijn moeder is later kanonnier geworden. Mijn jongere zusje Lette vond het vendelen 
ook steeds interessanter worden en is uiteindelijk ook lid geworden.
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Ons hele gezin zit nu bij de Schutterij maar hoe is dat nou? In principe is het wel fijn want 
iedereen weet wat het inhoudt en wat je moet doen en je bent altijd met zijn allen bij de 
concoursen. Over het algemeen is het gezellig om met zijn allen bij de Schutterij te zitten.

Lette
Ik ben Lette Peters. Ik ben 12 jaar en zit bij De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel van 
Doornenburg en Honderdmorgen. Ik zit nu al bijna 2 jaar bij de Schutterij. Eerst liep 
ik samen met Melo als bordjesdrager en nu ben ik vendelier. De leukste dingen bij de 
Schutterij zijn de gezelligheid, de mensen en je leert allemaal nieuwe mensen kennen.

We oefenen elke vrijdagavond om 19 uur bij het schuttersgebouw en soms ook nog 
voor de Spar of bij de kerk. Het is gewoon superleuk want je gaat ook op concours en 
Kringdagen en dat is ook leuk. Soms door de regen en soms in de hitte en er wordt  
gezongen, gedanst en er worden grapjes gemaakt. Iedereen is vrij om het een keer te 
komen proberen.

Overzicht van de vaste (oefen)avonden 
In het schuttersgebouw, Kerkstraat 9 in Doornenburg:
Maandagavond	 20.00 - 23.00 uur	 kruisboogschieten.
Dinsdagochtend	 10.00 - 12.00 uur	 luchtgeweer- en luchtpistoolschieten.
Woensdagavond	 19.00 - 23.00 uur	 luchtgeweer- en luchtpistoolschieten 
			   voor de jeugd en senioren.
Vrijdagavond	 19.00 - 23.00 uur	 vendelzwaaien voor jeugd en senioren.
 Je bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
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Zaterdag 20 september
Prijs- en koningschieten op de schietweide aan de Pannerdenseweg

14.00 uur	 Opening van de schutterskermis met het hijsen van de Nederlandse  
	 en de Doornenburgse vlag bij het schuttersgebouw
14.05 uur	 Vertrek van Schutterij en Harmonie naar de schietweide
14.30 uur	 Prijsschieten op de vogel
± 15.45 uur	 Strijd om het koningschap 2025-2026. De huldiging van de nieuwe  
	 koning is rond 16.30 uur
±16.00 uur	 Schuttersgebouw open
19.30 uur	 Schuttersbal met muziek van “At Your Service”

Zondag 21 september
Schuttersmis en vendelhulde 
bij de St. Martinuskerk

09.45 uur	 Vertrek van Schutterij en Harmonie 
	 vanaf het schuttersgebouw
10.00 uur	 Eucharistieviering in de St. Martinuskerk 
	 voor de leden en voor de overleden leden van de Schutterij	
11.00 uur	 Vendelhulde met de muzikale medewerking van Harmonie en  
	 Slagwerkgroep voor de medewerkers en vrijwilligers van de 	
	 geloofsgemeenschap St. Martinus
± 11.45 uur	 Ter gelegenheid van het afscheid nemen van de kerk wordt door 	
	 pastorie, Schutterij, Harmonie en Jekadee een kopje koffie 
	 aangeboden in de orgelruimte.
± 12.30 uur	 Muzikale rondgang…
19.30 uur	 Kermisbal in het schuttersgebouw

Kermisprogramma 2025 De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel
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Kermisprogramma 2025 De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel

Maandag 22 september
Huldigingen op kasteel Doornenburg

09.45 uur	 Vertrek van Schutterij en Harmonie vanaf het schuttersgebouw  
	 naar het kasteel
10.00 uur	 Huldiging van de jubilarissen met aansluitend de uitreiking van  
	 ‘De Gijsbrecht’ aan de Schutter van het Jaar
11.00 uur	 Schuttersfeest in het schuttersgebouw met muziek voor jong en oud
11.30 uur 	 Vertrek van Schutterij en Harmonie naar het schuttersgebouw
± 11.45 uur	 Ontvangst van jubilarissen in het schuttersgebouw langs een 	
	 erehaag van schutters
19.30 uur	 Schuttersbal in het schuttersgebouw

Dinsdag 23 september   
Huldiging koningspaar en koningsbal

09.00 uur	 Vertrek van Schutterij en Harmonie 
	 vanaf het schuttersgebouw
± 09. … uur	 Aankomst bij de koningin
	 •	 Hulde aan het koningspaar
	 •	 Uitreiking van de koningsringen
	 •	 Muzikale omlijsting door de harmonie
11.00 uur	 Koningsbal in het schuttersgebouw met muziek voor jong en oud
± 11.00 uur	 Vertrek van Schutterij en Harmonie naar het schuttersgebouw
± 11.30 uur	 Ontvangst van het koningspaar in het schuttersgebouw langs een 	
	 erehaag van vendeliers, bielemannen en kruisboogschutters 	
	 onder het spelen van het Wilhelmus
19.30 uur	 De laatste feestavond van de kermis 2025 in het schuttersgebouw
21.00 uur	 Vendelhulde van de jeugdvendeliers aan het koningspaar
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Kermismaandag op het kasteel 
Traditiegetrouw worden op maandagochtend in de voorburcht van kasteel Doornen-
burg de jubilarissen gehuldigd en vindt de uitreiking plaats van ‘De Gijsbrecht’. 

De jubilarissen van dit jaar zijn:
Theo Van Alst	 60 jaar schutter	
Ben Balk	 60 jaar schutter	
Antoon de Beijer	 60 jaar schutter	
Geert Dekkers	 60 jaar schutter
Jan Derkzen	 60 jaar schutter	
Charles Peters	 60 jaar schutter 	
Wim Witjes 	 60 jaar schutter 	
Benno Hendriks	 50 jaar schutter
Theo Willemsen	 50 jaar schutter

Actief schutter:
Wim Raaijmakers	 40 jaar
Sverre Witjes 	 25 jaar
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Wie wordt de Schutter van het Jaar 2025?
Dit jaar wordt op kermismaandag ‘De Gijsbrecht’ voor de 40ste maal uitgereikt.  
‘De Gijsbrecht’ is in Doornenburg een symbolische erkenning voor persoonlijke, 
bijzondere verdiensten op het gebied van inzet en verbondenheid met De Schutterij 
Gijsbrecht van Aemstel. De uitreiking is een jaarlijkse traditie die niet meer valt 
weg te denken en vormt één van de vele hoogtepunten bij onze schutterij. 

‘De Gijsbrecht’, vernoemd naar onze schutterij en voorstellende  
een kruisboogschutter, is geïnspireerd op het ontwerp van  
wijlen kunstenaar en gildebroeder Servaas Tonk. Een commissie, 
bestaande uit de gildemeesters en de President, besluit welke 
Doornenburgse schutter het meest in aanmerking komt voor 
deze onderscheiding. Elk jaar weer is het een verrassing wie tot 
‘Schutter van het Jaar’ wordt gekozen. 

Onderstaande personen hebben inmiddels 
’De Gijsbrecht’al mogen ontvangen.

1984	 Broer Wolters	 2004	 Gerard Peters		
1985	 Theo Witjes	 2005	 Hans Oostendorp
1986	 Rob Frehé 	 2006	 Korps showvendeliers	
1987	 Geert Vermeulen	 2007 	 Marcel Janssen		
1988	 Patrick Leenders	 2008	 Wim Jansen
1989	 Jo Peters	 2009	 Jan Casterop	
1990	 Harry van Dijk	 2010	 Remie Aleven	
1991	 Peter Korthof	 2011	 Marcellino Kummeling	
1992	 Carel Witjes	 2012	 André Pruijn	
1993	 Geert Otters	 2013	 Wilco Witjes
1994	 Tamboerkorps St. Caecilia	 2014	 Ton Visch
1995	 Henk Visch 	 2015	 Brigitte Witjes-Wieland
1996	 Jan Wieland	 2016	 Bart Verhoeven	
1997	 Herman van den Brink	 2017	 Gerrie Milder
1998	 Rick Bouwman	 2018	 Marcel Knuiman
1999	 Anton de Beijer	 2019	 Rob Persoon	
2000	 Gerico de Vries	 2022 	 Piet Oostendorp
2001	 Harry Wassink	 2023	 Gudo Peters	
2002	 Jan Alofs	 2024	 Geert Wissing
2003	 Gerwin de Beijer
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Kermisploeg DTC aan het woord 
Toen commissie kermisboekje ons vroeg om een stukje te schrijven over onze kermis-
ploeg, konden we daar natuurlijk geen nee op zeggen. Wij zijn DTC. Ook bekend van 
de DTC brewery en de DTC band. Helemaal vooraan/achteraan, aan de tafel naast de 
WC’s, heeft u ons de afgelopen 11 jaar kunnen vinden. Ook dit jaar zijn we uiteraard 
weer van de partij.

Onze vriendengroep is ontstaan in 2002 ergens gedurende de eerste jaren op basisschool 
de Doornick. Sommigen zaten bij juffrouw Ineke, sommigen bij juffrouw Annemiek 
maar in groep 3 kwamen we allemaal samen. Ook na groep 8 en we naar de middelbare 
school gingen, bleven we een vriendengroep. Zowel op school, als in de weekenden en 
bij GVA waar we regelmatig met vele van ons in hetzelfde team zaten. 
 
Toentertijd hadden we (gelukkig) nog geen fatbikes en werden we ook niet door onze 
ouders naar school gebracht. Wij moesten, net zoals de generaties voor ons met een 
normale fiets naar OBC Bemmel. Soms met windkracht orkaan en gevoelstemperatuur 
ijstijd. Gelukkig hadden we allemaal een blauwe GVA sjaal om onze mond en neus  
geknoopt waardoor de fietstocht naar school prima te doen was. Het gevolg hiervan 
was wel dat wij, gezien de grote groep blauwe sjaals, goed herkenbaar waren als we het 
schoolplein op kwamen.  

Toen een schoolgenoot ons zag en riep: ‘Daar komt de Doornenburgse Terror Club aan!’, 
was de naam DTC geboren. Het gaat daarbij voornamelijk om de afkorting want echt  
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terror, dat zijn wij niet. Dyslectische Tuin Kabouters had achteraf gezien beter gepast. 
Maar goed, de naam was geboren en tot de dag van vandaag is het nog steeds DTC.  

En zoals vele vriendengroepen wilden wij, toen we 16 waren, ook een kermistafel in de 
schutterstent. Echter was er niks vrij, behalve een afgelegen tafel naast de wc’s waar het 
bier écht naar pis smaakte door de geur die daar wel eens om de hoek kwam waaien.  
Bij gebrek aan beter, hebben we deze tafel genomen. Sommigen van ons waren overigens 
uitermate tevreden met deze tafel maar dit kwam voornamelijk omdat zij een blaas 
hebben ten grote van een bitterbal. Op maandagmiddag kwamen we erachter dat ‘onze’ 
tafel helemaal niet vrij was. Er bleek namelijk nog één kermisveteraan gebruik te maken 
van deze tafel.

Jan de Reiger zat elke kermismiddag op zijn troon en keek dan uit over zijn onderdanen. 
Gelukkig was Jan de moeilijkste niet en vond hij het prima dat wij er ook waren. Jan zei 
en hoorde niet veel maar was er toch elk jaar weer bij. Totdat we een aantal jaar geleden 
te horen kregen dat Jan was overleden. Als aandenken hebben we nu nog steeds een 
foto van Jan als groepsfoto van onze groepsapp op whatsapp. Onze groepsapp heet 
overigens DTC + Jordi aangezien Jordi Rutten pas later in onze groep is gekomen en 
van oorsprong uit Gendt komt.  

Zoals u als lezer wel weet, gebeuren er met de kermis vaak leuke, grappige, domme of 
vreemde dingen. Dit is bij ons niet anders. Hierbij een samenvatting van een aantal van 
deze gebeurtenissen.

Paal versieren
Een jaarlijks terugkomende activiteit is het versieren van de Paal voor onze kermistafel. 
Deze witte kale paal ziet er saai uit en met de kermis is het wel zo leuk als deze wordt 
voorzien van wat decoratie. Zo worden alle knuffels en andere prijzen die worden  
gewonnen bij de grijpkraan of het muntjes schuiven met duct tape aan de paal gemon-
teerd. Ook hebben er wel eens bananen en een dartbord gehangen zodat je even pauze 
kon houden van het kermisvieren. Er heeft zelfs wel eens meerdere dagen een gehele 
makreel van Teuje Pauls gehangen. Vanwege de hygiëne en de geur heeft deze makreel 
de vendelhulde helaas niet meer meegemaakt.                                                                                     

Zonnebrillen verkopen
In onze vriendengroep hebben we iemand die nog zand aan de woestijn zou kunnen 
verkopen, Bart van der Welk (aka Beko). Beko werkt al zo’n beetje zijn hele leven bij 
Autocentre Van der Welk waar hij zich o.a. bezig houdt met het verkopen van auto’s. 
Verder gaat Beko regelmatig op vakantie. Een vaak bezochte vakantiebestemming is 



Mallorca. Degenen die daar wel eens zijn geweest, kennen vast wel de verkopers die 
met hele galerijen zonnebrillen, kettingen en andere troep langs de toeristen gaan om 
ze zoveel mogelijk op te lichten. Dit blijkt gouden handel, vraag maar aan de jongens 
van GVA 2. Beko had dit jaren geleden al gezien. Toen hij in Mallorca was heeft hij alle 
zonnebrillen van zo’n verkoper opgekocht. Dit zullen er zo’n 30 zijn geweest. Met de 
kermis heeft hij deze brillen weer meegenomen en binnen een uurtje was alles met 
winst verkocht. Het was een zonnige kermis.  

Braadharing
Tegenover ons, tussen de bar en het podium, zit al jaren lang de Walvis groep met aan-
hangsels. Een groep waar je ook goed mee kan ouwehoeren en knalerwten naar toe kan 
gooien. Uiteraard krijg je dan ook knalerwten teruggegooid en wordt het van kwaad 
tot erger. Tot een moment dat er een pot braad haring wordt losgetrokken en onder 
hun tafel wordt gedeponeerd. Ik denk dat de meesten wel weten welke lucht er dan vrij 
komt. Na een dringend verzoek van Martijn Claassen om hier mee te stoppen, was de 
vrede uiteraard weer snel teruggekeerd.

Roulette
Online gokken wordt een steeds groter probleem. Voornamelijk bij jongeren die bijvoor-
beeld geld inzetten op voetbalwedstrijden of de online roulette tafel. Ook in onze groep 
zijn er een aantal fanatieke gokkers die geen ‘problemen’ maar ‘uitdagingen’ zien. Eentje 
kwam op het geniale idee om tegen het einde van de eerste kermis avond de resten van 
de pot op zwart in te zetten bij de online roulette. Gelukkig viel die ook op zwart dus 
dat werd gratis bier. 

De volgende dag moesten we dit geluk natuurlijk weer op de proef stellen; weer alles 
op zwart en weer viel die op zwart. De meesten gokkers gokken net zo lang door totdat 
al hun winsten weer verdampt zijn. Onze winsten zijn die kermis ook weer verdampt 
maar dat kwam niet door het gokken.

Doornenburgs kwartiertje
De jongere kermisvierders kennen het niet meer maar ‘vroeger’ was er elke kermis dag 
een Doornenburgs kwartiertje. Dit was een kwartiertje flink boeksen op het moment 
dat de band pauze had. Shirt uit, zagen, beuken en proberen Alex van Alst te ontwijken. 
Alle soorten hardstyle en hardcore kwamen voorbij en werden van te voren vakkundig 
in elkaar gemixt. Onze dj #, Hes Vermaas heeft het Doornenburgers kwartiertje een 
aantal jaren gemaakt. Hes is tevens ook de drummer van de DTC band. Tegenwoordig 
draait Hes wat meer house en techno samen met Jordi Rutten. Samen heten zij de dirty 
Pombo’s. Voor velen een nog onbekende naam maar hou ze in de gaten.

20
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Koekierace
Ik denk dat alle kermisvierders in Doornenburg inmiddels in verschillende mate bekend 
zijn met de koekierace. Een hardloop wedstrijd waarbij je naakt met een koekje (meestal 
oreo, soms een lange vinger) tussen je billen van de paal in de schietwei naar het hek 
bij de ingang van de schietwei, en weer terug moet rennen zonder dat het koekje valt. 
Dit evenement vindt zondagnacht plaats en kent verder geen regels. De winnaar krijgt 
een beker en de verliezers moeten hun koekje opeten. Echter blijkt elk jaar weer dat 
alleen de winnaar zijn koekje nog heeft en dat de rest hem helaas is verloren.

In 2018 zijn Floyd Pere, Tim Roelofs, Tom van der Welk, Pim de Beijer en Koen de Beijer 
met de koekierace gestart. De jaren daarna groeide het aantal deelnemers waarbij alle 
leeftijden werden vertegenwoordigd. Na afloop van de race wordt een groepsfoto gemaakt 
zodat iedereen de volgende dag nog weet wie heeft meegedaan en wie heeft gewonnen.

Soms wordt deze foto bewust of onbewust uitgelekt. Een paar jaar geleden heeft Kermis-
groep de Boazen deze foto groot laten drukken en opgehangen in de schutterstent. Ook 
stond de foto online op de Doornenburger. Het was voor sommigen een ongemakkelijk 
werkdag na de kermis…

Ook heeft er ooit een vrouwelijke editie van de koekierace plaatsgevonden maar hier 
zijn, zover wij weten, geen beelden van. De laatste jaren loopt de deelname wat af.  
Vorig jaar waren er nog een handje vol deelnemers dus mocht je dit jaar mee willen 
doen, je bent van harte welkom. Mocht de koekierace dit jaar niet meer plaatsvinden, 
is het ook geen ramp. Niet alle tradities hoeven voortgezet te worden. We hebben in 
ieder geval de foto’s nog.

Uiteraard zijn er nog veel meer dingen gebeurd maar niet alles is geschikt voor dit  
kermisboekje. We gaan in ieder geval ons best doen om er dit jaar weer iets moois van te 
maken. Ook zou het leuk zijn als er iemand van DTC een keer schutters koning wordt. 
Dit jaar gaan we wellicht even lootjes trekken. Er hangt in ieder geval liefde in de lucht bij 
een aantal van onze singles, misschien een vruchtbare bodem voor een mooi koningspaar.

Wij wensen iedereen weer een fantastische kermis toe! 
Proost en tot snel!

DTC: (Bart van der Welk, Cas Hendriks, Cas van Driel, 
Floyd Pere, Hes Vermaas, Jordi Rutten, Jorn Peters, Koen de 
Beijer, Luuk Boekhorst, Pim de Beijer, Remco van Bolderen, 
Sven Wassink, Tim Roelofs en Tom van der Welk).



22

De laatste schuttersmis in de kerk
De Schutterij en de kerk, een combinatie die de oorsprong is van het ontstaan van 
de Schutterij. De schutters van vroeger leefden nog in de wereld van die ene grote 
christelijke gemeenschap. Godsdienst stond centraal in het leven. Als we bijvoor-
beeld kijken naar het zwaaien van het vaandel naar de Middeleeuwse oorsprong en 
– tenminste bij de katholieke broederschappen – de symbolische uitbeelding van 
de marteling van de heilige Sebastianus.

Maar tijden veranderen en in de laatste decennia is het kerkbezoek sterk gedaald. Diverse 
kerken zijn aan de eredienst onttrokken en omgevormd tot appartementencomplex. 
In Doornenburg zal de kerk ook een nieuwe invulling gaan krijgen. Het gebouw zal 
omgevormd worden naar een basisschool waarbij zoveel mogelijk de oude historische 
uitstraling bewaard zal blijven. In september, ten tijde van de kermis, zal de allerlaatste 
viering zijn en wordt ook de Doornenburgse kerk aan de eredienst onttrokken.

Als Schutterij zullen we uiteraard medewerking verlenen aan deze viering en vieren we 
daar onze laatste kermisviering. Tijdens deze viering zullen de nieuwe vlaggen gewijd 
worden. We hopen dat iedere kermisvierder aanwezig is tijdens deze unieke viering.

Na afloop van de laatste schuttersmis in de kerk wordt ter gelegenheid van het afscheid 
nemen van de kerk door pastorie, Schutterij, Harmonie en Jekadee een kopje koffie 
aangeboden in de orgelruimte. U bent van harte welkom om deze laatste schuttersmis, 
een bijzonder moment, bij te wonen. 
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Nieuwe uniformen voor de actieve schutters
Sinds eerste pinksterdag dragen de actieve schutters met trots hun nieuwe uniform. 
Het ontwerp is eigentijds, maar blijft trouw aan de uitstraling van het oude uniform. 
Comfort, bewegingsvrijheid en duurzaamheid stonden centraal. Overbodige acces-
soires zijn bewust achterwege gelaten.

Het ontwerp kwam tot stand in nauw overleg met de schutters zelf. De kledingcommissie 
verzamelde wensen en ideeën en bracht deze in bij firma Lagretto in Mierlo. Aanvankelijk 
was het plan om meerdere ontwerpen te laten maken, maar al snel ontstond één ontwerp 
waarin iedereen zich kon vinden.

Tijdens het ontwerpproces werd zorgvuldig gekeken naar details: de bestaande kleur-
stelling bleef behouden en de keuze voor de broek was onderwerp van discussie, maar 
uiteindelijk werd ook daarin consensus bereikt. Het resultaat was een krachtig, stijlvol 
ontwerp dat de traditie eert én klaar is voor de toekomst.

De bedoeling was om de nieuwe 
uniformen te presenteren tijdens 
de kermis van 2024. Helaas bleek de 
oorspronkelijke hoedenmaker gestopt, 
waardoor de introductie werd uitge-
steld. Na een intensieve zoektocht 
werd in Bulgarije een nieuwe hoeden-
maker gevonden, die de hoeden op 
tijd kon leveren voor Pinksteren.

De presentatie vond plaats tijdens een 
bijzonder samenzijn in het schutters- 
gebouw - een mooie primeur.
 
De reacties waren enthousiast, en ook 
de lange broeken werden goed ont-
vangen. Een geslaagde afsluiting van 
een zorgvuldig traject, en een mooi 
begin van een nieuwe traditie in stijl.
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Nieuwe vlaggen
Maar dit is nog niet alles. De Schutterij staat niet stil en krijgt nieuwe vlaggen.
Een groep vendeliers heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan het ontwerpen en 
produceren van nieuwe vlaggen – en met succes! De nieuwe bollen met stokken 
waren al een tijdje eerder gerealiseerd, en inmiddels zijn ook de vlaggen zelf  
helemaal gereed.

Hoe het ontwerp eruitziet, blijft nog even een geheim, maar één ding is zeker: het resultaat 
mag er zijn.

Wanneer zijn de vlaggen 
voor het eerst te zien?
De vlaggen zullen op kermis-
zondag voor het eerst worden 
getoond. Volgens traditie wor-
den ze dan ingewijd, waarna 
ze tijdens de vendelhulde in de 
kerktuin officieel in gebruik 
worden genomen.
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La vie est belle.
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De Doornenburgse vlag is overal
Sinds kermismaandag 2009 heeft Doornenburg een eigen vlag. Vele inwoners van 
Doornenburg en ver daarbuiten zijn inmiddels in het bezit van deze vlag en laten deze 
overal in de wereld zien.

Tijdens de kaartverkoop in het schuttersgebouw op 16, 17 en 18 september 2025 
van 19:00 uur tot 21:00 kunt u ook in het bezit komen van een Doornenburgse 
vlag. Ze zijn in verschillende maten verkrijgbaar: klein (voor aan een stok aan de 
gevel), groot (voor in een mast) en extra groot (voor in een hoge mast). Gedurende 
de rest van het jaar kunt u voor het verkrijgen van een Doornenburgse vlag of de 
Doornenburgse wimpel contact opnemen met één van de bestuursleden. Tevens 
zijn de vlaggen en wimpels verkrijgbaar bij Installatiebedrijf Pere aan de Rijnstaat 
22a te Doornenburg.

Voor meer info kunt u terecht op 

www.schutterijdoornenburg.nl

Bart Aleven, Kevin Tielleman, Roy van Alst, Stan Peters, 
Thom van ‘t Hullenaar,Aaron Mattijssen, 

Azoren (Portugal)



Hans van ‘t Hullenaar 
en Marion Egging, 

Beilstein (Duitsland)

Mathias Bermel (Bahama’s)

familie Peters en Balk in Toscane (Italië)

Marc Hendriks Sarandë (Zuid Albanië) Ton en Annelies Balk (Lapland)



In het schuttersgebouw speelt 
gedurende de hele kermis 
het dans- en showorkest

At Your Service
Voor Jong en Oud

Opgave koningsschot 
2025-2026

Kandidaten voor het koningsschot 
kunnen zich schriftelijk aanmelden bij 

de President van de Schutterij 
vóór 15 augustus 2026 24.00 uur. 

Adres: Van Heekstraat 46 of per e-mail: 
president@schutterijdoornenburg.nl 

Muziek
In de optocht en bij de vendelhulde 

wordt de muziek verzorgd door  

Harmonie St. Caecilia  

Foto’s: De foto’s in dit boekje zijn afkomstig van Jim Bubeck, Geert Otters, Jaap Plattèl, 
Gerico de Vries, Brigitte Witjes of tenzij anders vermeld.  

Vlagvertoon
Aan iedereen wordt 

vriendelijk verzocht tijdens 
de kermisdagen met de 

Doornenburgse vlag 
het straatbeeld op gepaste 

wijze op te fleuren. 


