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Verleden en toekomst
De Doornenburgse kermis 2019 staat weer voor de deur. Voor veel Doornen- 
burgers het moment om samen met familie, vrienden en bekenden vier dagen 
feest te vieren. De vakanties zijn achter de rug, maar dit kost ons toch weer 
een aantal vrije dagen. Je vraagt jezelf af waarom dit niet standaard in onze 
arbeidsvoorwaarden is opgenomen. Wekenlang gonst het al van de geruchten. 
Is er al een kandidaat voor het koningschap? Of zijn het er meer? Of is er 
niemand… Een spannende aanloop naar een schuttersfeest met veel tradities, 
waar we ons jaarlijks op kunnen verheugen. 

We nemen afscheid van ons huidige koningspaar Bert en Karin van Deelen, het 
paar waar muziek in zit. Het is een mooi jaar geweest en Bert en Karin hebben 
met trots de titel gedragen. Ze waren een prachtige verschijning daar waar de 
schutterij aanwezig was de afgelopen jaargang. Maar Bert en Karin miste denk 
ik ook wel een beetje het muziek maken en ze zullen ook met trots, met hun  
harmonie, het nieuwe koningspaar gaan begeleiden.

Dit jaar was ook het afscheid van Karel Vermaas en Geert Claasen. Zij traden terug 
na meer dan 10 jaar in het bestuur gezeten te hebben, dat is echt bewonderings-
waardig. Oud president Geert, die jarenlang het boegbeeld was, is zelfs geëerd 
met de eretitel van onze schutterij. Kermismaandag zal hij op de binnenplaats 
van het kasteel de bijbehorende versierselen opgespeld krijgen.   

Ik begon mijn verhaal met tradities, deze 
komen en gaan. In de middeleeuwen was 
de taak van de schutterij om de burgers te 
beschermen. In de 18e eeuw is dit over- 
genomen door de politie, dat was een hele 
verandering. De schutterij kreeg toen de 
meer sociale en culturele functie, zoals we 
die nu  ook nog steeds vervullen. Sinds onze 
(her)oprichting in jaar des Heren 1791 is er veel 
veranderd. In de loop van de tijd zullen talloze 
tradities ontstaan, verdwenen of aangepast zijn 
aan nieuwe opvattingen. Zo gaat dat met alle 
tradities en gewoonten, ze moeten meegaan 
met de tijdsgeest om succesvol te blijven. 

Koningspaar 2018 - 2019

Koningspaar  Bert en Karin van Deelen-Peters

Bestuur:

Martijn Claassen President
Wim Raaijmakers Secretaris
Toon Niels  Penningmeester
Rick Bouwman  Vice-president
Sjaak Witjes  Senator/zaalcommissaris
Ron Mattijssen  Senator
Gerico de Vries  Senator
Remie Aleven  Senator
Jaap Plattèl  Senator
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Eindelijk het is zover!
Het jaar 2018-2019 was voor ons het jaar dat het moest gebeuren. Alles klopte, 
wij voelden dat dit ons jaar ging worden. Na een jaar van voorbereiding 
kwam op woensdagavond het verlossende telefoontje van de president. Wij 
waren de enigen! Wat een opluchting. 

Na vier schoten was het zover: wij mochten ons het koningspaar van Schutterij  
Gijsbrecht van Aemstel noemen. Wat hebben wij genoten! Samen met onze  
kinderen, familie, vrienden, hofhouding, buurt en natuurlijk met onze harmonie 
hebben wij er een onvergetelijk jaar van gemaakt. Wat hebben we genoten van 
die vier dagen in de schutterstent. Natuurlijk wisten wij wat kermis vieren was, 
maar het is zo anders als je koningspaar bent. De gehele kermis voelden wij ons 
gesteund door de schutterij, hofhouding, buurt en harmonie. Vooral dinsdag was 
voor ons een geweldige dag. Dat begon ‘s morgens vroeg al, reveille blazen 
door de bielemannen en de hofhouding. Dat was nog eens wakker worden. Ook 

het touwtje springen mocht dit jaar 
niet ontbreken op verzoek van de  
toenmalige voorzitter Geert Claassen.  
Het orkest had speciaal voor ons 
‘Africa’ van Toto ingestudeerd, wat 
voor ons een speciale betekenis 
heeft. Het orkest dat dinsdagmiddag 
in de tent muziek kwam maken  
samen met Gudo, in één woord  
fantastisch! 

Wij kennen het kermis vieren vanuit 
de harmonie, maar hebben het nu 
vanuit een andere kant mee mogen 
maken. Zo hebben wij kunnen zien 
wat een mooie vereniging de schutterij 
is. Wat een inzet van bestuur, maar 
ook van alle leden. Wij voelden ons 
gelijk thuis. Dat hebben we gemerkt 
tijdens de verschillende activiteiten 
waar wij als koningspaar bij aanwe-
zig mochten zijn. 

Op dit moment houdt de schutterij de inmiddels 40 jaar oude statuten weer tegen 
het licht, om te bekijken of er veranderingen nodig zijn. We moeten ervoor waken 
dat onze tradities blijven passen in de huidige maatschappij, zodat de schutterij 
ertoe blijft doen in Doornenburg. We weten dat dit geen makkelijk proces is en 
we betrachten daarom ook uiterste zorgvuldigheid om tot het beste resultaat te 
komen.  

Niet alleen statutair, maar ook op andere gebieden zijn we met de toekomst bezig. 
We houden de statuten niet meer tegen “normaal” licht, maar tegen LED licht. 
Ja, ook wij zijn aan het vergroenen en vervangen alle traditionele verlichting 
in het schuttersgebouw door energiezuinige verlichting. Daarnaast is er een  
kledingcommissie samengesteld, om te kijken hoe we onze nieuwe uniformen in 
de toekomst vorm gaan geven. Traditioneel versus modern? Hittebestendig tot 
40+ graden? Ook deze transitie wordt zorgvuldig aangepakt.

Zo is de schutterij bezig met het verleden en de toekomst! We gebruiken het 
verleden als springplank naar een mooie toekomst en dat gaat ons vast en zeker 
lukken.

Zaterdag 14 september gaan we in ieder geval de toekomst in met de Doornenburgse 
kermis en de opvolgers van ons koningspaar Bert en Karin van Deelen. Laten we 
er weer een mooi dorpsfeest van maken voor jong en oud. Ik wil alvast het korps, 
alle vrijwilligers en medewerkers bedanken die dit feest elk jaar weer mogelijk 
maken. 

Rest mij nog om u allen hele fijne en gezellige kermisdagen toe te wensen. 
Wij komen elkaar vast tegen in of rond het Schuttersgebouw!

Martijn Claassen, president



76

Kermis met de ploeg van Vermaas
De families Vermaas, Vernooij en Feijen vieren al sinds begin jaren 80  
van de vorige eeuw samen de kermis. Er hebben weliswaar sindsdien enkele 
wijzigingen in de bezetting plaatsgevonden (Ries en Toos wonen immers pas 
sinds 1986 in Doornenburg), de kern van de groep is altijd intact gebleven. 
De plaats in de tent min of meer ook: recht tegenover de muziek, direct naast 
de ingang naar het obershok. De familie Vermaas (Doreen, Karel, Anja en 
Heinz) hebben het kermisvieren met de paplepel ingegoten gekregen. Vader 
Antoon, en aanvankelijk ook zijn vrouw Riek, waren fervente kermisvierders. 
Antoon heeft zelfs vijf keer geprobeerd koning te schieten maar was slechts 
één keer succesvol met het neerhalen van de vogel (toen zijn vader koning 
wilde schieten en na oneindig veel schoten nog immer de vogel niet geraakt 
had vroeg hij zoon Antoon deze klus te klaren. Antoon was als militair  
geschoold met het wapen om te gaan en schoot de vogel eraf).

Koningspaar zijn Antoon en Riek dus niet geweest. Ze hebben echter wel 
veel uren in de schutterstent doorgebracht. Op jonge leeftijd werd reeds de  
schutterstent bezocht, ook toen Antoon nog niet de leeftijd had bereikt om binnen 

Een ding wat wij zeker weten is dat het volgende koningspaar in goede handen 
zal zijn. Daarom willen wij willen iedereen bedanken die ons geholpen heeft  
tijdens dit geweldige jaar. Dankzij jullie hebben wij op en top genoten. Ook  
willen wij iedereen bedanken voor alle felicitaties, bloemen, kaartjes, appjes en 
wat al meer. Wij willen het nieuwe koningspaar veel succes en plezier wensen. 
Dat zij net zo mogen genieten als wij hebben gedaan!

Bert en Karin van Deelen
Koningspaar 2018-2019 
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Uit het Archief
Foto uit 1971 met daarop Koning Wim Scholten, het toenmalige bestuur, 
witte ploeg met kapitein Wim Knuiman en politie Bakker.

Indien u meer informatie over deze foto kunt geven gelieve contact op te nemen via 
secretaris@schutteijdoornenburg.nl

te mogen. Hij verborg zich daarom onder de tafel bij zijn moeder en wachtte daar 
tot de controle om 22.30 uur was geweest. Vanaf dat moment nam hij vrolijk deel 
aan het gebeuren in de tent. Daar danste zijn twee jaar jongere broer overigens 
ook. Hij had zijn leeftijd twee jaar ouder opgegeven en mocht er dus ‘rechtmatig’ 
bij zijn. Dergelijke toegangsperikelen zijn dus van alle tijden. Ook nu nog is de 
jeugd graag in de tent en probeert binnen te komen, ook als de leeftijd dat nog 
niet toelaat. Altijd spannend of het lukt…

Voor onze ploeg begint de kermis op zaterdag. De harmonie en schutterij worden 
dan begroet bij Bart en Anja aan de Pannerdenseweg als ze naar de wei trekken. Bij 
terugkeer wordt het nieuwe koningspaar daar hartelijk aangemoedigd. De feest- 
avonden op zaterdag- en zondagavond werden in het verleden steevast bezocht 
met na afloop vanzelfsprekend bij een van de ploegleden koffiedrinken en broodjes 
eten met frikadellen en kroketten. Daarna naar huis, want morgen wacht er weer 
een nieuwe kermisdag. Ook maandag- en dinsdagavond werden op deze wijze 
gevierd. Maandag en dinsdag overdag was het matinee voorafgegaan door het  
gebeuren op het kasteel respectievelijk het inhalen van de koningin. Tegenwoordig 
beperkt onze deelname zich tot maandag en dinsdag overdag. Antoon is er dan ook 
bij. Voor hem is het onbegrijpelijk dat wij niet alle dagen ook ’s avonds gaan.

Toen de kleinkinderen kwamen gingen Antoon en Riek vaak oppassen zodat de 
kinderen naar de tent konden. Echter, Antoon kon het niet laten en ging ’s avonds 
toch even met de kleinkinderen kijken in de schutterstent. Ook zij werden zo aan-
gestoken door het kermisvirus. Al snel mochten de kleinkinderen ook overdag mee 
naar de tent. Antoon kreeg dan van Riek een heel stapeltje vijf gulden biljetten mee 
om aan de kleinkinderen te geven voor een ritje met de botsauto of de cakewalk. Nu 
zitten de kleinkinderen nog steeds om Antoon en vermaken zij zich met opa Antoon 
in de schutterstent. Antoon is inmiddels 92 jaar (en al 72 jaar schutter), maar dat 
feestje in september neemt niemand hem af. Hij vindt het nog steeds heerlijk om 
met kinderen, kleinkinderen en bekenden te feesten en te dollen. Een wijntje erbij 
en op een gegeven gaat het gehoorapparaat uit en dan weten wij: hij geniet ervan!

Een hoogtepunt voor de ploeg was het koningsjaar van een van onze ploegleden: 
in 2014 schoten Erik en Carla Feijen zich tot koning en koningin en werd er 
een ouderwets intensieve kermis gevierd met familie en vrienden. Iedere avond 
en ook overdag acte de présence, begeleiding koningspaar, voorbereidingen  
(kleding, stukje opvoeren, spandoeken etc.) en uitvoeringen. Het kostte veel tijd 
en inspanning maar het was zeker de moeite waard. We hebben allen met volle 

teugen genoten van het feest. De opvoering in Tiroler kledij als vendeliers bij het 
koningspaar was de kers op de taart. 

We hebben plezier samen en genieten van de kermis en het samenzijn met andere 
Doornenburgers.

Wij wensen iedereen gezellige kermisdagen toe!

Familie Vernooij, familie Feijen en familie Vermaas.
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Aanmelden nieuwe leden 
en verkoop entreebewijzen

Op 11, 12 en 13 september 2019 vindt van 19.00 uur tot 21.00 uur in het  
Schuttersgebouw de kaartverkoop plaats. Op deze avonden kunnen zich 
ook weer nieuwe schutters aanmelden.

Schutters
Doornenburgse mannen, die tenminste 17 jaar zijn, kunnen zich aanmelden als 
lid van de Schutterij. Bij uw aanmelding als schutter dient u zich te legitimeren 
met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Nieuwe schutters 
zijn bij aanmelding inleggeld verschuldigd.

Aspirant-schutters
Doornenburgse mannen van 16 jaar en Doornenburgse mannen die nog dit  
kalenderjaar 16 jaar worden kunnen zich aanmelden als aspirant-schutter.  
Bij uw aanmelding als aspirant-schutter dient u zich te legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, ID-kaart). Aspirant-schutters zijn bij  
aanmelding inleggeld verschuldigd.

Schuttersdochters
Doornenburgse vrouwen van 16 jaar of ouder en Doornenburgse vrouwen die nog 
dit kalenderjaar 16 worden kunnen op vertoon  van een geldig legitimatiebewijs 
(paspoort, rijbewijs, ID-kaart) een “Schuttersdochterskaart” kopen.

Tijdelijke Schutters
Buitendorpse mannen die met hun Doornenburgse vriendin de gehele kermis 
willen meevieren kunnen op vertoon van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, 
rijbewijs, ID-kaart) een “Tijdelijke Schutterskaart” kopen.

Dag- en avondkaarten
Schutters kunnen voor hun buitendorpse familie, vrienden en kennissen van 17 jaar 
en ouder dag- en avondkaarten kopen. Dag- en avondkaarten worden alleen op 
vertoon van de Schutterskaart verkocht. De Schutter is steeds aansprakelijk voor 
hen die hij introduceert.

Contributie en prijzen
Contributie (schutters en aspirant-schutters) € 30,00
Inleggeld €   5,00

Schuttersdochter € 30,00
Tijdelijk schutter €  40,00
Dagkaarten €   7,50
Avondkaarten € 12,50

Prijzen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de ledenvergadering.

Toegang tot het Schuttersgebouw

Schutters en tijdelijke schutters hebben samen met één vrouwelijke intro-
ducé, die tenminste 16 jaar moet zijn, op vertoon van hun schutterskaart 
toegang tot het Schuttersgebouw.

Schuttersdochters hebben samen met hun buitendorpse partner, die tenminste 
16 jaar moet zijn, op vertoon van hun schuttersdochterskaart toegang tot het 
Schuttersgebouw.  

Verder heeft éénieder die beschikt over een geldige toegangskaart toegang tot het 
Schuttersgebouw.

Weduwen van overleden 
schutters hebben tijdens de 
kermisdagen gratis toegang 
tot het Schuttersgebouw. 

De Schutterij behoudt zich 
het recht voor om bij de 
entree van het Schutters-
gebouw naast een geldige 
toegangskaart ook om een 
geldig legitimatiebewijs te 
vragen! 

Toegangskaarten zijn alleen 
verkrijgbaar tijdens de kaartverkoop van 11 tot en met 13 september 2019. Tij-
dens de kermis worden aan de kassa geen toegangskaarten verkocht.

Meer informatie over de kaartverkoop vindt u op www.schutterijdoornenburg.nl
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Zaterdag 14 september
Prijs- en koningschieten op de weide aan de  Pannerdenseweg

14.00 uur Opening kermis en schuttersfeesten met het hijsen van de  
 Nederlandse en de Doornenburgse vlag bij het Schuttersgebouw
14.05 uur Vertrek Schutterij en harmonie naar schietweide
14.30 uur Prijsschieten op de vogel
±15.45 uur Strijd om het Koningschap 2019-2020 
 (±16.30 uur huldiging nieuwe koning)
16.00 uur Schuttersgebouw open
19.30 uur Schuttersbal met muziek van “Perfect Showband”

Zondag 15 september
Schuttersmis en vendelhulde bij de St. Martinuskerk

9.45 uur Vertrek Schutterij en harmonie vanaf het Schuttersgebouw
10.00 uur Eucharistieviering in de St. Martinuskerk.
11.00 uur Vendelhulde met de muzikale medewerking van harmonie voor  
 de medewerkers en vrijwilligers van de geloofsgemeenschap  
 St. Martinus
19.30 uur Kermisbal in het Schuttersgebouw

Kermisprogramma 2019 De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel

Maandag 16 september
Huldigingen op Kasteel Doornenburg 

9.45 uur Vertrek Schutterij en harmonie vanaf het Schuttersgebouw naar  
 het kasteel
10.00 uur Huldiging van de jubilarissen met aansluitend de uitreiking van  
 ‘De Gijsbrecht’ aan de schutter van het jaar
11.00 uur Schuttersfeest in het Schuttersgebouw met muziek voor jong en oud
11.30  uur Vertrek Schutterij en harmonie naar het Schuttersgebouw
19.30 uur Schuttersbal

Dinsdag 17 september   
Huldiging koningspaar en koningsbal

9.00 uur Vertrek Schutterij en harmonie vanaf het Schuttersgebouw
± 9 … uur Aankomst bij de koningin 
 Hulde aan het koningspaar 
 Uitreiking van de koningsringen
 Muzikale omlijsting door de harmonie
11.00 uur Koningsbal met muziek voor jong en oud
± 11.00 uur Vertrek Schutterij en harmonie naar het Schuttersgebouw.
± 11.30 uur Ontvangst van koning en koningin in het Schuttersgebouw langs  
 een erehaag van vendeliers, bielemannen en kruisboogschutters  
 onder het spelen van het Wilhelmus
19.30 uur  De laatste feestavond van de kermis 2019 in het Schuttersgebouw
21.00 uur Vendelhulde aspirant- en jeugdvendeliers aan het koningspaar
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Wie wordt de Schutter 
van het Jaar 2019

Dit jaar wordt op kermismaandag ‘De 
Gijsbrecht’ voor de 36ste maal uitgereikt. 
‘De Gijsbrecht’ is in Doornenburg een 
symbolische erkenning voor persoon-
lijke, bijzondere verdiensten op het  
gebied van inzet en verbondenheid met 
De Schutterij Gijsbrecht van Aemstel. 
De uitreiking is een jaarlijkse traditie 
die niet meer valt weg te denken en 
vormt één van de vele hoogtepunten bij de Schutterij. 

‘De Gijsbrecht’, vernoemd naar onze Schutterij en voorstellende een kruisboog-
schutter, is ontworpen door de Huissense kunstenaar en gildebroeder Servaas Tonk. 
Een commissie, bestaande uit de gildemeesters en de President, besluit welke 
Doornenburgse schutter het meest in aanmerking komt voor deze onderscheiding. 
Elk jaar weer is het een verrassing wie tot ‘Schutter van het Jaar’ wordt gekozen.

Onderstaande personen hebben inmiddels ’De Gijsbrecht’ al mogen ontvangen.
1984 Broer Wolters 2002 Jan Alofs
1985 Theo Witjes 2003 Gerwin de Beijer
1986 Rob Frehé  2004 Gerard Peters
1987 Geert Vermeulen 2005 Hans Oostendorp
1988 Patrick Leenders 2006 Korps showvendeliers
1989 Jo Peters 2007  Marcel Janssen
1990 Harry van Dijk 2008 Wim Jansen
1991 Peter Korthof 2009 Jan Casterop
1992 Carel Witjes 2010 Remie Aleven
1993 Geert Otters 2011 Marcellino Kummeling
1994 Tamboerkorps St. Caecilia 2012 André Pruijn
1995 Henk Visch  2013 Wilco Witjes
1996 Jan Wieland 2014 Ton Visch
1997 Herman van den Brink 2015 Brigitte Witjes-Wieland
1998 Rick Bouwman 2016 Bart Verhoeven
1999 Anton de Beijer 2017 Gerrie Milder
2000 Gerico de Vries 2018 Marcel Knuiman
2001 Harry Wassink

Kermismaandag op het kasteel
Traditiegetrouw worden op maandagochtend in de voorburcht van kasteel 
Doornenburg de jubilarissen gehuldigd en vindt de uitreiking plaats van  
‘De Gijsbrecht’.

De jubilarissen van dit jaar zijn:

Jan Rensen 70 jaar schutter
Geert van Alst 60 jaar schutter
Theo Derksen 60 jaar schutter
Gert van Alst 50 jaar schutter
Sjaak van Alst 50 jaar schutter
Frans Arends 50 jaar schutter
Jan Hendriks 50 jaar schutter
Bud Joosten 50 jaar schutter
Wiet Wouters 50 jaar schutter

Geert Claassen zal worden gehuldigd als erelid van de Schutterij.

De huldigingen vinden vanaf 10.00 uur plaats.
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‘De Vogelmaker’ - Jan Alofs
Jan Alofs, een man met een echt schuttershart. Maar ook iemand die een  
belangrijke taak vervult binnen de schutterij: hij is namelijk de man die  
alweer zo’n 39 jaar de houten vogels maakt. Deze houten vogels worden  
gebruikt bij het prijs- en koningschieten tijdens de kermis maar ook bij 
andere schuttersevenementen zoals het keizerschieten. In 2002 werd  
Jan dan ook terecht uitgeroepen tot schutter van het jaar en mocht hij  
‘De Gijsbrecht’ in ontvangst nemen. 

In zijn carrière als hofleverancier van de vogel heeft Jan naar eigen zeggen al 
zeker zo’n 100 vogels gemaakt. De eerste die hij maakte was voor de schutterij 
van Gendt. Hij werkte destijds bij de firma Weghorst en op de vraag of hij een 
vogel wilde maken voor het koningschieten zei hij dan ook volmondig ‘ja’, want 
werken met hout is iets wat Jan graag doet. In zijn hobbyschuurtje is dat ook 
duidelijk te zien. Overal waar je kijkt zie je kleine en grote stukken hout, beitels, 
blokschaven en meer van dat soort timmermansgereedschap

Op de vraag: ‘waarom ben je dit gaan doen?’, vertelt Jan dat hij destijds is  
gevraagd door Wim Knuiman. De vorige maker van de vogels, de heer Van den 
Berg, stopte ermee. De mallen die hij kreeg van zijn voorganger gebruikt Jan nog 
steeds. Mocht Jan er ooit mee stoppen dan worden de mallen weer doorgegeven 
aan zijn opvolger. 

Het maken van de vogel, hoe gaat dat dan precies? Als eerste wordt het hout 
uitgezocht want  ‘Alle hout is nog geen schuttershout’. Daarna worden de mallen  
gebruikt om alles over te nemen op het hout. Met een lintzaag worden de vleugels en 
staart uitgezaagd en daarna de romp. Dit gebeurt met de decoupeerzaag. De scherpe 
randjes worden eraf geschuurd en dan is het tijd om de vogel in elkaar te zetten. 
De stevigheid van de vogel zit hem in de doken (kleine ronde stukjes hout)  
waarmee de vogel in elkaar wordt gezet samen met wat houtlijm. Als laatste 
krijgt de vogel een bescheiden kleurtje. Het resultaat is een prachtige vogel.

Voor iedereen die nog graag wat meer wil weten over hoe je de perfecte vogel 
maakt is Jan op kermismaandag en -dinsdag in het schuttersgebouw te vinden. 
Onder het genot van een lekker koud pilsje zal hij graag iets vertellen over de 
kunst van het vogel maken.



1918

5e Lingewaard Koningschieten 
kent Huissense winnaar
Op zaterdag 17 augustus vond in Doornenburg 
de 5e editie plaats van het Lingewaard Koning-
schieten (LKS). Aan dit gemeentelijk schutters- 
treffen deden mee: schuttersgilde St. Bavo uit 
Angeren, de Schutterij Gijsbrecht van Aemstel 
van Doornenburg en Honderd Morgen, schutters- 
gilde St. Sebastianus uit Gendt en de gilden  
St. Gangulphus en St. Laurentius binnen de stad 
Huissen. 

Maar liefst 51 (oud-)schutterskoningen hadden 
zich opgeven voor de stijd om de titel van  
Lingewaard Koning. In het Schuttersgebouw was 
de ontvangst. President Martijn Claassen heette 
een ieder welkom en locoburgemeester Helga Witjes bood namens de gemeente 
Lingewaard de erewijn aan. Op het plein voor het Schuttersgebouw stonden twee 
schietmasten opgesteld. In de voorronden werd gestreden voor een finaleplek 
door de kop, vleugels of staart eraf te schieten. 

De uitslag van het prijsschieten was als volgt:

Angeren - kop: Hans Puntman, rechter vleugel: Marcel Molthof, linker vleugel: 
Patrick Scholten, staart: Jan Molthof.

Doornenburg - kop: Gudo Peters, rechter vleugel: Hans Oostendorp, linker 
vleugel: Geert Claassen, staart: Bud Joosten.

Gendt - kop: Wilbert Venselaar, rechter vleugel: Wilfred Ederveen, linker vleugel: 
Niels Sparnaaij, staart: Theo Nienhaus.

Huissen - kop: Henri Hermeling, rechter vleugel: Wim van de Jagt, linker vleugel: 
Ivan Matthijssen, staart: John Kradolfer.

De 16 prijswinnaars uit de voorronden mochten deelnemen aan de finale. In de 
finale kwam de romp van de houten vogel al na 20 schoten naar beneden. Henri 
Hermeling uit Huissen werd de nieuwe Lingewaard Koning. Hij is daarmee de 
vierde Huissenaar die de titel heeft weten te bemachtigen.

Voor de Doornenburgse schutterij was het de tweede maal om het LKS te mogen 
organiseren. Het LKS is ontstaan in 2005 mede op initiatief van oud-burgemeester 
en beschermheer Rob Persoon. De organisatie hiervan is per toerbeurt door één 
van de schutterijen en gilden. De volgende editie vindt in 2022 plaats in Huissen.
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Het zilveren geschenk van het koningspaar

De koning is zonder twijfel de meest opvallende persoon binnen de Schutterij 
Gijsbrecht van Aemstel. Telkens als de Schutterij aanwezig is bij één of andere 
gelegenheid dan is de koning altijd zichtbaar omhangen met zilveren schilden. 
Deze schilden zijn afkomstig van de voorgaande koningsparen en worden als 
eerbetoon aan hun koningschap gehangen aan een draagharnas. 

In het Huishoudelijk Reglement van de Schutterij staat vermeld dat de koning 
na het aanvaarden van zijn koningschap als aandenken een zilveren plaat dient 
te schenken aan de vereniging. De zilveren plaat moet voorzien te zijn van een 
Rijkskeur. Daarnaast moeten op de plaat de namen van het koningspaar vermeld 
worden, het jaartal van het koningschap en de naam van de Schutterij. Het ontwerp 
en de grootte van de plaat is aan het koningspaar zelf om daarover te beslissen. 
Gebruikelijk is dat op het schild de hobby of het beroep van de koning wordt  
uitgebeeld. Bert en Karin van Deelen hebben beiden het maken van muziek als 
hobby. Dit is zichtbaar uitgebeeld in hun koningsschild. 
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De Doornenburgse vlag is overal
Sinds kermismaandag 2009 heeft Doornenburg een eigen vlag. Vele  
inwoners van Doornenburg en ver daarbuiten zijn inmiddels in het bezit 
van deze vlag en laten deze overal in de wereld zien.

Tijdens de kaartverkoop  in het Schuttersgebouw op 11, 12 en 13 september 2019 
van 19.00 uur tot 21.00 uur kunt u ook in het bezit komen van een Doornenburgse 
vlag. Gedurende de rest van het jaar kunt u contact opnemen met een van de  
bestuursleden.

Stefan en Manoukia Claassen met bruidsjonkers, Willemstad Curacao

Stan Peters  bij de Merapi vulkaan Yogjakarta Indonesië

Sofie de Beijer Colloseum Rome, Italië

Voor meer info kunt u terecht op 
www.schutterijdoornenburg.nl

Joyce Derksen en dochter Kim op de pont over de Sava in Slovenië



In het Schuttersgebouw speelt 
gedurende de hele kermis 
het dans- en showorkest

Perfect 
Showband

Voor Jong en Oud

Opgave koningsschot

Kandidaten voor het koningsschot 
kunnen zich schriftelijk aanmelden 

bij de President van de Schutterij voor 
woensdag 11 september 24.00 uur

Adres: Van Heekstraat 46

Muziek

In de optocht en bij de vendelhulde 
wordt de muziek verzorgd door  

Harmonie St. Caecilia  

Vlagvertoon

Aan iedereen wordt 
vriendelijk verzocht tijdens 

de kermisdagen met de 
Doornenburgse vlag 

het straatbeeld op gepaste 
wijze op te fleuren. 

Foto’s De foto’s in dit boekje zijn afkomstig van Rick Bouwman, Geert Claassen, 
Geert Otters, Jaap Plattèl, Brigitte Witjes, Piet Witjes, of tenzij anders vermeld. 


